


Nieuwwsgierig?

Achter deze deur zit een wereld vol geheimen.
Sommige dingen lijken leuk en onschuldig.
Andere zijn griezelig en spannend. En sommige
zijn om écht bang van te worden. Je komt veel
dingen in je leven tegen die achter deze deur
vandaan komen: Halloween, afgodsbeelden, reiki of
horoscopen bijvoorbeeld. Je kunt ze ook zelf op
zoeken, door mee te doen met glaasje draaien of
iemand jou te laten genezen met bepaalde ritue-
len. Of je gaat naar iemand toe (een medium) die
VOOr jou contact zoekt met een dode.

Wat is dit voor deur? Is het allemaal nep of zijn er
dingen echt? En als het echt is, kan het kwaad of
is het onschuldig?




Spinitisme
Contact leggen met het bovenna-
tuurlijke, zoals door mediums (die
boodschappen door kunnen krijgen
van geesten of overleden mensen)

of door zelf geesten op te roepen
(bijvoorbeeld door glaasje draaien).

TOVG’IKU enN magie En dan heb je nog het SPELEN met a
Je doet ze niet echt, maar je ben
Bovennatuurlijke krachten inzetten bezig. Bijvoorbeeld in een spellet;
om iets gedaan te krijgen, bijvoor- (strip)boek of Netflix serie. Je Kijkt
beeld door middel van bepaalde door de deur naar binnen. Langzaa
spreuken, handelingen of voorwer- gaat de deur steeds verder open, je
pen. Als mensen toveren gebruiken meer zien. Zolang je hier naar binne
om in hun ogen goede dingen te in elk geval niet bezig met de ding
doen, wordt dit witte magie ge- andere deur horen. En het gevaar be
noemd (bijvoorbeeld wicca). Met ongemerkt steeds dichterbij schuif
zwarte magie wordt toverij bedoeld een voet over de drempel zet, zond
die anderen kwaad berokkent (bij- zelfs misschi
voorbeeld verviloekingen, voodoo of
satanisme).




D ck

De deur naar het rijk van de duisternis staat op
een kier. Je bent er binnen voor je het door hebt.
‘Wees waakzaam' zegt de Bijbel. Let goed op!
Onderzoek de dingen die op je pad komen eerst.
Sommige dingen zijn duidelijk, omdat God ze
benoemt als verkeerd. Het helpt dus als je goed
weet wat er in de Bijbel staat.

Soms is het niet zo duidelijk. Vooral als de grens
tussen werkelijkheid en fantasie door elkaar loopt,
zoals in een game, film of spelletje. De bijbel waar-
schuwt ons ook om God niet te verzoeken. Dat
betekent dat je niet moet spelen met de grens.
Niet op het randje van de afgrond gaan lopen.
Denk niet zomaar dat het wel kan, maar onder-
zoek het serieus. De check hiernaast kan je hel-
pen.

Ga iets pas doen als je zeker weet dat het mag en
kan!

Bij twgfe[ niet doen!
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Achter deze simpele deur verwacht je waarschijn-
lijk niets bijzonders. Je zou er zo aan voorbij gaan.
Maar het is een wonderlijke deur. Je hoeft niets
bijzonders te doen om er binnen te komen: klop
en de deur wordt voor je open gedaan.

En dan kom je in een wereld vol vrede. Je bent

welkom! Je vindt hier trouw, rust, waarheid, troost,

liefde, leiding en het Leven. Hoe zit deze wereld in
elkaar? Wat heeft dit te maken met jouw leven? Is
het allemaal echt?
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